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Tolstoy'un Portresi, State Tretyakov Gallery 


Bu kitapçık, John G. Archie, (2004) Reading for Philosophical Inguiry: A 
Brief Introduction to Philosophical Thinking kitabından ilham alınarak 
hazırlandı. 

Temel amacı Felsefeye Giriş dersini alan öğrencilere yardımcı bir metin 


olmasıydı. Öğrencilerin ilgisi ile biraz genişletilerek yayına hazırlandı. 
Tolstoy'un seçilen resimlerine lütfen dikkat edin; özellikle de gözlerindeki 
derinlik ve parlaklığa. Hakikati arama aşkıyla yanan bir çift göz 
göreceksiniz. 


Kitabın mesajı da bu: 

“Hayatın Anlamını sadece samimiyetle ve bir ömür boyu ararsan 
bulursun. 

Her yeni gün, yeni bir arayış için yeni bir fırsat. 

Dün ise geçti; gitti. Dönüp bakma. 

İçinde bulunduğun ana odaklan.” 


Sevgili Okur, senin hikâyen de Tolstoy'unkinden farklı değil, uzak 
diyarlardan bir arkadaşın gibi onun iç sesine ve sohbetine kulak ver, 
sorularını ciddiye al ve kendi cevaplarını vermeye çalış. Büyük ustalar bize 
bu yolda sadece yardımcı olabilirler. 


İtiraflarım'daki alıntılar şu kaynaktan alınmıştır: Tolstoy (2004). İtiraflarım, Türkçesi: 
Özlem Can, İstanbul: Bahar Yayınevi. 


Yazar Hakkında.... 
Leo Tolstoy (1828-1910). 


Tolstoy'u tüm dünyada roman edebiyatının en büyük yazarlarından ve tarihin en etkili 


aydınlarından biri olarak tanır. 


Gençken sisteme isyan eden bir anarşist ve devrimciydi. Zamanı gelince, ateşli yardımsever, 
savaş muhabiri, uzman çiftçi, arıcı, hatta ve hatta peygamber gibi sıfatlar da rahatlıkla 


kendisine yakıştırıldı. 


Uzun süren yaşamı boyunca sadece yazmakla yetinmedi Rusya'daki korkunç kıtlığa karşı 
mücadele başlatmış; adaletsizliğe, militarizme, çarlık rejimine ve kiliseye meydan okumuş, 
otoriteye ve her tür baskıcı rejime karşı gelerek, Gandhi, Martin Luther King gibi, tarihin seyrini 


değiştirecek liderlere esin kaynağı olmuştur. 


1828'de Moskova'nın yüz mil ötesinde büyük bir aile mülkü olan Yasnaya Polyana'da doğdu. 
Dokuz yaşında yetim kaldı ve akrabaları tarafından yetiştirildi. Üniversitede başarılı bir öğrenci 


değildi. 


e > 


Bir hocası onu "öğrenemiyor ve öğrenmek istemiyor" diye tanımlıyordu. 
Benzer bir durumu Einstein'da da görüyoruz. 
İlkokulu bitirdikten sonra babası okul müdürüne sorar: 


“Bundan sonra hangi okula göndersek acaba?” 


Müdürü anlamlı bir cevap verir: 

“Hangisine gönderseniz fark etmez. Hepsi de olur” der. 

Yani “bundan adam olmaz” demek ister. 

Tolstoy, birçok yeri dolaştıktan sonra, hayatının son yıllarını burada geçirdi. 
Zamanla ailesine dostları ve şakirtleri de katıldı. 


Rusya'nın farklı yerlerinden gençler büyük üstadı daha yakından tanımak içi bu çiftliğe gelip 


çalışıyorlardı. 


Burada tanımlanan “hayat tutsağı” kaderini takip ederek, hayat rehberi olarak Hz. İsa'nın Dağ 


Vaazı'nı takip etti. 


El emeğinin ve ahlaki yazıların hâkim olduğu düzenli, sade ve mütevazı bir hayat yaşadı. 


Eser hakkında.... 


Aşağıda alıntılar yapılan İtiraflarım, Tolstoy'un daha önceki eserleri olan Savaş ve Barış ve 
Anna Karenina önemli bir farklılık gösterir. Bu eserler, birinci yazarlık dönemi denilen ve Rus 


gerçekçi roman tarzını temel bir edebiyat akımı olarak kabul ettiren dönemde yazıldı. 


Bununla beraber, aşağıda anlatılan yaşadığı zihni kriz, daha sonraki çalışmalarında hayatın 


anlamını bizzat aramaya ve açıklamaya yöneltti. Bu dönemdeki eserleri Ütopyacıları, barış 


yanlılarını ve sosyal eylemcileri |sivil toplum ruhunu) büyük ölçüde etkiledi ve etkilemeye 


devam ediyor. 


20 Kasım 1960'da eski öğretmen Anna Malorod İtiraflarım”ı okuduktan sonra günlüğünde 


şunları kaydetti: 


“Bugün, sevgili babam ve hayat öğretmenim Leo Tolstoy'un ölümünden bu yana elli yıl 
geçti. Mesih'in öğretilerini yüzyıllar boyunca eklenen hurafelerden arındırmamda bana 
yardımcı oldu; daha iyi, daha güçlü ve daha hakiki sevgili dostlar ve kan bağı olmasa da 


manevi bir aile bulmama yardımcı oldu. 


Tolstoy sayesinde toprağı işleyenler (köylülerin) arasında bulunmak için şehirden 
kırsala taşındım. Sebze yetiştirmek için bahçede kendim el emeğimle işe başladım ve 


onu sevmeyi öğrendim. 


Tolstoy hayatta gerçek iyiliği bulmama yardımcı oldu. Bütün dünya için sevgi ve birliğin 
gerçek yolunu gösterdi. İnsanları bölen ve hatta bazen insan hayatını tamamen yok 


eden eksiklikleri gösterdi”. 


Kötülük Yok 
“Hayat bir nimet. 


Eğer öyle değilse, bil ki bunun sorumlusu sensin ve hatanı 


düzeltmek, hatanı düzeltmenin neşesine sahip olabilmek (en büyük 


nimet) için sana yeterli zaman verildi. Zamanın tek nedeni budur. 


Hatanı düzeltmezsen eğer, sen istemesen de ölüm tarafından 


düzeltilir hatan. 
Evet, hayat bir nimettir. 


Kötülük yoktur. Yalnızca bizim hatalarımız, genel hatalarımız ve 
kişisel hatalarımız vardır ve onları düzelttiğimiz sürece mutlu 


olabiliriz. 
Hataların düzeltilmesi en büyük sevinç.” 


Son Günlükler 


Günlük Hayat 


...Oradan geri döndüğümde de evlendim. Mutlu bir aile hayatının oluşturduğu yeni şartlar, 
beni yaşamın anlamını araştırmaktan tamamen alıkoyuyordu. Bu sıralarda bütün hayatımın 
merkezinde ailem, eşim, çocuklarım ve onlar için evin imkânlarını genişletmek yer alıyordu. 
Mükemmelleşme çabasının yerini -daha önceleri bir ara farkına varmadan onun yerini genel 
bir mükemmelleşme, ilerleme çabası almıştı- elden geldiğince kendimin ve ailemin rahat 


etmesi çabasına bırakmıştı. 


Böylece on beş yıl daha geçti. 


Bu on beş yıl içinde yazarlığı faydasız bir iş olarak görmeme karşın yazmaya son vermedim. 
Değil mi ki yazarlık mesleğinin tadını bir kez almıştım, değil mi ki o az buçuk emeğim 


karşılığında son derece büyük para ve alkış görmüş ve bundan büyük zevk almıştım? 


Bunun sonucunda kendimi ona adadım; durumumu düzeltme ve hayatımın -genel olarak 


hayatın- anlamı konusunda ruhumda baş gösteren bütün soruları uyuşturmak için 


başvurmuştum bu yola. Şimdi, benim için tek gerçek olan şeyi yazılarımda öğretiyordum: Yani 


böyle yaşamak gerektiğini, insanın en rahat yaşadığı yerin aile olduğunu... 
Yaşamımı bu şekilde sürdürdüm. 
Ama beş yıl önce tuhaf bir şeyle karşılaştım: 


Şüphe anları sarıyordu beni, hayatın düpedüz durduğu anlar, sanki nasıl yaşamam, ne yapmam 
gerektiğini bilmiyor gibiydim. 
Dengemi yitirdim ve melankoliye düştüm. Ama bu kısa bir süre sonra geçti, hayatımı eskisi gibi 


sürdürmeye başladım. 


Sonra bu şüphe anları yinelendi, daha sık, çok daha sık ve tekdüze. Hayatımın durduğu bu 
anlar, hep aynı sorularla ortaya çıkıyordu: 
“Niçin?... 


” 


Peki sonra ne olacak?... 


Sarsılmak 


Başlangıçta sandım ki, bunlar anlamsız, saçma sorulardır. Sanıyordum ki, bunlar belli; ben her 


şeyden önce bu soruların çözümü ile uğraşmalıydım, mesele o zaman zor olmayacaktı. 


Ama bununla uğraşacak zamanım yoktu; günün birinde eğer canım isterse yanıtları 


bulabilirdim. 


Ama sorular gittikçe daha sık ortaya çıkmaya başladı, hep daha zorlayıcı şekilde yanıt 
bekliyordu. Durmadan aynı yere düşen noktalar gibi bu yanıtsız sorular da kara bir leke hâlinde 


toplanıp büyüyordu. 


Bir iç hastalık yüzünden acı çeken bir insanın hâli nasılsa, benim hâlim de öyleydi. Önce 


hastanın önem vermediği ufak emareler belirir, sonra bunlar gittikçe sıklaşır ve zamanla 
kurtulması imkânsız bir acı hâlini alır. Acı büyür ve hasta düşünmeye vakit bulamaz olur. O 
zaman fark eder ki, kendisinin uyumsuzluk saydığı şey dünyada onun için en önemli olan 


şeydir, yani ölümdür. 
Bende de aynen bu şekilde oldu. 


Anladım ki, rastlantısal bir rahatsızlık değil bu, bilâkis çok önemli bir şey. Bu sorular tekrar 


ortaya çıkarsa bunlara yanıt bulmalı. 
Ve ben yanıt bulmaya çabaladım. 


Sorular görünüşte çok aptalca, çok yalın ve çocukçaydı. 


Ama onlara yaklaşır yaklaşmaz ve onları yanıtlamaya kalkışır kalkışmaz şunu anladım: 
Birincisi, bunlar öyle aptalca ve çocukça sorular değil, hayattaki en önemli, en derin sorular. 
İkincisi, ben bunları istediğim kadar düşüneyim, asla ama asla yanıtlayamam. 


Şamara yöresindeki mülkümle, oğlumun eğitimiyle, kitap yazmakla uğraşmadan önce bunları 


niçin yaptığımı bilmem gerekirdi. 
Niçin yaptığımı bilmeden bir şey yapamam ben, bu şekilde yaşayamam. 


Kafamda bu sıralarda beni meşgul eden iktisat düşüncelerinin ortasında birden şimşekler çaktı: 


"Güzel Şamara eyaletinde altı bin dönüm arazin, üç yüz altının olacak, peki ya sonra?... 


Ve ben kıpırdamadan öylece duruyordum, ardından “ne düşünmem gerektiğini” bilmiyordum. 


Çocukları nasıl eğitmem gerektiğini düşündüğümde, kendi kendime soruyordum: 
"Niçin?..." 

Halkın en büyük, mutluluğa nasıl ulaşacağı üzerine kafa yorarken, birden: 
“Bundan sana ne?” diyordum. 

Ya da eserlerimin bana sağlayacağı ünü düşündüğümde, kendi kendime: 


“Pekâlâ; Gogol'dan, Puşkin'den, Shakespeare'den, Moliere'den, dünyanın bütün öteki 


I” 


yazarlarından ünlü olacaksın da ne olacak 
Bunları hiç ama hiç cevaplandıramıyordum. 


Sorular beklemez, cevap ister. 


İnsan cevap bulamazsa da yaşayamaz. 


Ve bir cevap da yok işte. 
Birdenbire yaşam duruverdi. 


Soluk alabiliyor, yiyor, içiyor, uyuyordum. Nefes almamak, yememek, içmemek ve uyumamak 


elimden gelmiyordu. 


Ama yaşamak değildi bu; çünkü aklımı tatmin edecek erekten yoksundum. 


Bir ereğim olduğunda onu gerçekleştirmişim, gerçekleştirmemişim, bir şeyin değişmeyeceğini 


en başından biliyordum. 


Bir peri çıkagelse de bana: “Dile benden ne dilersen!” dese, ona verecek bir yanıtım yoktu. 
Gerçi sarhoş olduğum zamanlarda bazı isteklerim olmuyor değildi. Ama ayıldığım anda bunun 


bir yanılsamadan başka bir şey olmadığını, arzulanacak bir şey bulunmadığını görüyordum. 


Tolstoy Çalışma Odasında, Library of Congress 


Gerçeği bilmeyi bile arzulamıyordum; çünkü onun neden ibaret olduğunu bildiğimi 


sanıyordum. Gerçek, yaşamımın bir saçmalık olduğuydu. 
Ve yaşam böylece akıp gidiyordu; yoluma devam ediyordum. 


Bir uçuruma gelmiştim ve önümde ölümden başka hiçbir şey olmadığını net bir biçimde 


görüyordum. Hareketsiz kalmak mümkün değildi. Önümde yalnızca acı ve gerçeğin durduğunu 


görmemek için gözlerimi de kapatamazdım. Tam bir perişanlıktı bu! 


Evet, ben, bu sağlam, bu mutlu adam, artık yaşayamayacağımı seziyordum. Görünmez bir güç 
yaşamdan sıyrılmaya yöneltiyordu beni. Kendimi öldürmek istiyordum demeyeceğim. Beni 


yaşamın dışına iten güç benden daha güçlüydü; eski yaşam isteğime benzer bir istekti bu. 


Ancak ters yönde işliyordu. 


Gücümü sonuna değin kullanarak kaçıyordum yaşamdan. İntihar fikri, bana tıpkı daha önceleri 
hayatımı geliştirme fikri gibi olağan geliyordu. Bu düşünce öyle çekiciydi ki, bir an önce 


uygulamamak için her yola başvurmam gerekiyordu. 


Acele etmek istemiyordum; çünkü bu karışıklığı düzenlemek için denemediğim hiçbir şey 


kalmasın istiyordum. Eğer bunu başaramazsam diğer işi nasılsa yapacaktım. 


Evet, ben, yani mutlu insan, her akşam üstümü değiştirdiğim odada, dolapların arasında 
kendimi direğe asmamak, yani yaşamdan kurtulma konusundaki o basit çözümü seçmemek 


için elime geçen her türlü ipi gözden uzak bir yerlere koyuyordum. 
Şeytana uymak korkusuyla silâhımla ava gitmiyordum artık. 
Ne istediğimi kendim de bilmiyordum. 


Hayattan korkuyordum, ondan kaçıyordum ve her şeye rağmen ondan yine de ümitvardım. 


Üstelik bütün bunlar öyle bir zamanda oluyordu ki, mutluluk dedikleri şeyin beni dört bir 


yanımdan sardığı anda daha ellisinde bile yoktum. 


Sevdiğim ve beni seven bir karım, iyi çocuklarım vardı; emek istemeksizin gelişen büyük bir 
çiftliğe sahiptim. Yakın dost ve tanıdıklardan saygı görüyordum. Eskisine oranla yabancıların 


daha çok övgü yağmuruna tutuluyordum. 
Kısacası ismim üne kavuşmuştu. 

Sağlığım yerindeydi. 

Bedence de, ruhça da güçlüydüm. 
Yaşıtlarımda nadiren rastlardım bir benzerime: 


Bir köylü gibi ekin biçebilecek durumdaydım; on saat hiç durmaksızın çalışıyor, bu tür bir 
zorlanmanın en ufak zararını hissetmiyordum. Ve bu durumda o kadar ileri gittim ki, ölümden 
çok korktuğum hâlde, kendimi hayattan koparmamak için çeşitli çarelere başvurmam 


gerekiyordu. 


Bu ruh hâli bende kendini şu şekilde ortaya çıkarıyordu: Bu hayat, birinin bana oynadığı 


aptalca, kötü bir oyundan başka bir şey değildi. 


Ot Biçen Köylüler. Rus İmparatorluğu, Library of Congress 


Beni yaratan “Birini” kabul etmiyorsam da “Birinin” beni dünyaya getirmekle saçma bir şaka 


yaptığı düşüncesi oldukça normal görünüyordu. 


Benimle alay eden böyle biri, ister var olsun, ister olmasın, mesele benim için değişmiyor. 
Hayatımdaki hiçbir harekete mantıklı bir anlam veremiyordum. Ama bunu daha baştan nasıl 


kavrayamamıştım! Bütün bunlar bizce artık çoktan bilinen şeyler. 


Bugün-yarın hastalık ve ölüm, sevdiğim insanları ve beni yakalayacak (zaten yakalamıştı bile) 


ve kala kala çürümüş bir beden ve kurtlar kalacak benden. 


Başarılarım, nasıl olurlarsa olsunlar, er ya da geç unutulacak ve ben artık yaşıyor olacak 


değilim. Öyleyse bütün bu çabanın anlamı ne? 


İnsanoğlu bunu nasıl göremez ve yaşamını sürdürür; şaşılacak şey! 


Böyle bir durumda insan ancak sarhoş olduğu sürece yaşayabilir; fakat sarhoşluk geçer 


geçmez, her şeyin bir aldatmaca, budalaca bir aldatmaca olduğunu görür! 
Mesele bu ya! 


Komik ya da esprili bir yanı bile yok; yalnız acımasızca ve aptalca. 


“Akıl ve sevgi, insan doğasının gerekliliklerini tanımlar... 


Akıl ve sevginin gereklilikleri, alışkanlığın gerekliliklerine tabi 


kılınmamalıdır. 
Tam tersi, akıl ve sevginin gerekliliklerine dayanarak 


alışkanlıklar edinilmelidir.” 


Ölüm Hakikati 


Bir gezginin, onun çölde karşılaştığı yırtıcı hayvanları anlatan o şark masalını bilmeyen var 


mıdır? 


Gezgin, yırtıcı bu hayvanlardan kurtulmak için bir kuyuya atar kendini. Orada, kuyunun dibinde 


bir ejderha görür, onu yutmak için ağzını açmıştır. 

Yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanmak korkusuyla yukarı çıkmaya cesaret edemez. 
Ama ejderha tarafından yutulmamak için de aşağıya atlayamaz bu zavallı. 

Kuyunun duvar taşları arasında yetişen bir dalı yakalar ve ona sımsıkı tutunur. 

Elleri uyuşur ve az sonra, kendisini her tarafta bekleyen kötü sona yaklaştığını duyumsar. 
Ama hâlâ sımsıkı yapışıp durmaktadır o dala. 


O sırada, beyaz ve siyah iki farenin, tuttuğu dalın çevresinde dolanıp dalı kemirmekte 
olduklarını görür. Birkaç dakikası vardır artık, dal kopacak ve o da canavarın ağzının ortasına 


düşecektir. 
Gezgin bunu görür ve kurtulma şansı olmadığının ayrımındadır. 


Ama havada debelendiği sürece, çevresine bakınmayı sürdürür. Dalın yapraklarında bal 


damlaları görür, dilini uzatıp bunları yalamaya koyulur. 


İşte ben de aynen öyleyim, ölüm ejderhasının kaçınılmaz bir şekilde beni beklediğini, beni 
parçalamaya hazır olduğunu bildiğim hâlde yaşamın dallarına sıkıca tutunuyorum ve bu 


duruma nasıl düştüğümü bir türlü aklım almıyor. 
Ve şimdiye kadar bana teselli vermiş olan balı emmeyi deniyorum. 
Ama bal da bana tat vermez oldu; bu fareler gece-gündüz tutunduğum dalı kemirmekteler. 


Ejderhayı net bir şekilde görüyorum ve bal bana tatlı gelmiyor artık. Ben sadece kendilerinden 


kaçamayacağım o ejderha ile fareleri görüyorum; gözümü de onlardan kaçıramam. 


Ve bu bir masal değil, bir gerçektir. 


Aksinin ispatlanamayacağı ve herkesin algılayabileceği bir gerçek. 


Ejderha korkusunu yaşamın zevkleri yoluyla uyuşturacak o eski kandırmacalar beni kandırmı- 
yor artık. Bana istediği kadar, "Yaşamın anlamını kavrayamazsın!" desinler, bunu yapamam. 


Çünkü bunu önceleri çok yaptım. 


Şimdi elimden gelen tek şey, biteviye geçen ve beni ölüme götüren günü ve geceyi izlemekten 
ibaret. İşte bir tek bunu görüyorum; çünkü bu bir tek şey, gerçeğin ta kendisi. 


Ve geri kalan her şey yalan. 


Başka şeylerden biraz daha uzun süre benim gözlerimi korkunç gerçekten uzaklaştıran o iki 


damla bal: Aileme ve bir de sanat dediğim yazarlık mesleğime duyduğum sevgi. 


İşte bunlar da artık bana tat vermez oldu. 


“Aile” diyordum kendi kendime. 
Evet, aile. 


Karım, çocuklarım, onlar da insan; onlar da benim gibi mutsuzlar. Ya yalan içinde yaşayacaklar 


ya da korkunç gerçeği görecekler. 

Peki, öyleyse ne diye yaşayacaklar? 

Onları ne için sevip, koruyup, eğitip besleyecekmişim! 

Beni saran aynı çaresizlik için ya da sağır bir yaşayış ve gidiş için mi? 


Onları sevdiğime göre, gerçeği onlardan gizleyemem. Çünkü bilgiye attıkları her adım, onları 


bu gerçeğe yaklaştırmaktadır. Salt gerçekse ölümdür. 


Sanat Bir Aldatmacadır 


Sanat, edebiyat... 


Uzun zaman kendimi, başarının ve insanların takdirinin etkisi altında bunları kanıksamayı 
denedim ki bu, insanın bir gün her şeyi, yani bütün eserlerini ve onların hatırasını yok edecek 
olan ölümün geleceği gerçeğine vurdumduymazca adayabileceği bir şeydir. Ama hemen 


ardından bunun da bir aldatmaca olduğunu gördüm. 


Anladım ki, sanat hayatın bir süsüdür, yaşamı cazip kılmadır. Oysa hayat benim için cazibesini 
yitirmişti, başkalarını nasıl cezbedebilirdim ki? Kendi yaşantım sayesinde yaşayamadığım 
yabancı hayat beni su yüzünde tuttuğu sürece, hayatı kelimelere dökemesem de bir manası 
olduğuna inandığım sürece, yaşamın edebiyat ve sanatlardaki her yansıması bana haz 


veriyordu. 


Hayatı bir sanat aynasında görmekten zevk alıyordum. Ancak ne zaman ki hayatımın 
gerekliliğini hissettim, ondan sonra yaşamın anlamını araştırmaya başladım. Bu ayna benim 


için gereksiz, gülünç ve acı oldu. 


Durumumun ne kadar aptalca ve ne kadar çaresizce olduğunu aynada görmekten 
bunalıyordum. Artık, ruhumun derinliklerinde yaşamın bir anlam taşıdığından emin 
olduğumda ondan bir tat alıyordum. O zaman ışıkların oyunu, yani hayattaki komedinin, 


tragedyanın, dokunaklının, güzelin, korkuncun ışıklarının oyunu bana zevk veriyordu. 


Oysa şimdi hayatın anlamsız ve korkunç olduğunu bildiğimden, aynadaki oyun beni artık 
eğlendirmiyor. Ejderhayı ve tutamağımı kemiren fareleri gördükten sonra, balın hiçbir damlası 


bana tatlı gelmez oldu. 


Ama yine de yeterli değildi. Yaşamın hiçbir anlam taşımadığını düpedüz anlamış olsam, bunu 


bilebilirdim; bunun benim yazgım olduğunu bilebilirdim. Ama bununla rahatlayamıyordum. 
Çıkışı olmayan ormanda yaşayan bir insan gibi olsaydım, yaşayabilirdim. 


Ama ben ormanda yolunu şaşırmış, yolunu şaşırdığı için dehşete düşmüş bir adam gibi her 
adımda biraz daha kaybolduğumu bilmekle birlikte, dört bir yana koşan, bir türlü durmayan 
bir adam gibiyim. Bu durumdaki bir insan attığı her adımın kendini karışıklığın daha da bir içine 


çektiğini bilir. Ama yine de bu çabalamayı sürdürmeye son veremez. 


Hayatın sorularını çözmeye çalışan bilimlere, yani fizyoloji, psikoloji, biyoloji ve sosyolojiye 
başvurdu mu insan, düşüncelerin şaşırtıcı bir yoksulluğuyla, büyük bir kapalılıkla baştanbaşa 


haksız bir soruları yanıtlama haddini bilmezliğiyle karşılaşıyor. 


Hayatın sorularını çözmekle uğraşmayıp kendi bilimlerine özgü özel soruları yanıtlayan bilim 
dallarına başvuruldu mu, o zaman insan coşku içinde insan zekâsının gücüne hayran oluyor. 


Ama en başından biliyor ki, bunların hayatın sorularına verecek bir yanıtları yok. 
Bu bilim dalları hayatın sorusunu düpedüz yadsıyorlar: 


"Sen nesin ve niçin yaşıyorsun sorularına bizim verecek bir yanıtımız yoktur. Bu bizi hiç 
ilgilendirmez. Ama ışığın, kimyasal bileşimlerin yasalarını; cisimlerin, biçimlerin kanunlarını; 
sayılarla kütleler arasındaki ilişkileri ve insan zekâsının kanunlarıysa bilmek istediğin, işte bütün 


bunlara açık-seçik ve kesin yanıtlarımız vardır" diyorlar. 


Hayatın bu sorusuna karşı deneysel bilim dallarının yanıtı genel anlamda şöyle ifade edilebilir: 


Soru: "Ne için yaşıyorum?" 


Cevap: "Sonsuz büyük mekânda, sonsuz zaman içinde, sonsuz küçük parçacıklar, sonsuz küçük 


bileşimler içinde değişirler ve sen eğer bu değişimlerin yasalarını kavrayamamışsan, yeryü- 


zünde ne için yaşadığını da kavrayamamışsın demektir." 


Aynı şekilde düşünce alanında kendi kendime şöyle diyordum: 


"Bütün insanlık onu yöneten manevi ilkelere ve ülkülere dayanarak gelişiyor. Ve bu ülküler 


dinlerde, bilim dallarında, sanatlarda, devlet şekillerinde ifadesini buluyor. 


Bu ülküler gittikçe yüksek, daha yüksek olmakta ve insanlık gittikçe daha yüksek mutluluğa 


tırmanmaktadır. Ben insanlığın bir parçasıyım. 


Bu yüzden, benim görevim insanlığın bu ülkülerini öğrenmek ve bunların hayata geçmesine 


fayda sağlamaktır." 


Düşüncelerimin zayıf olduğu sıralarda işte bununla yetindim. Ama içimde hayatın sorusu bütün 


netliğiyle uyandığında, bütün dogma birdenbire çöküverdi. 


Bilimlerin insanlığın küçük bir bölümünün araştırmasından çıkarak, genel geçer neticeler 


olarak sunduğu o vicdansız vurdumduymazlık bir yana, insanlığın ülkülerinin yer aldığı bu 


felsefelerin çeşitli yönlerinin karşıtlıklar yığını olması bir yana, bu felsefenin, aptalca 


demeyeyim ama şaşkınlığa düşüren noktası şudur: 


Her insanın karşısına çıkan "Ben neyim? Ne için yaşıyorum?" ya da "Görevim ne?" sorularına 


verecek bir yanıt istiyorsak önce şu soruyu yanıtlamamız gerekiyor: 


"Bizim yalnızca çok küçük bir zaman diliminde, çok küçük bir parçasını bildiğimiz o bütün ve 


bizce bilinmeyen insanlığın yaşamının anlamı ne?" 


Ne olduğunu kavramak için insan önce bu bütün gizemli insanlığın, yani kendini kavrayamamış 


olan ve onun gibilerin meydana getirdiği insanlığın ne olduğunu kavramak zorundadır. İtiraf 


etmeliyim ki, benim de böyle düşündüğüm bir dönem olmuştu. 


Bu dönem, benim hırslarıma hak veren kendi yüce ideallerimin olduğu zamandı. Ve ben kendi 
hırslarımı insanlığın yasası olarak görmemi sağlayacak kuramlar bulmak için çabalıyordum. 


Oysa ruhumda hayatın bu sorusu bütün netliğiyle belirdiğinde, bu yanıt hemen hiç oluyordu. 


Ve ben şunu kavradım: Deneysel bilimlerde nasıl hakiki bilimler ve yarı hakiki bilimler varsa, 


kendi alanlarının dışındaki soruları yanıtlandırmaya çalışan bir sürü yaygın bilim dalı var. 


Bu alanın yarı bilimleri, yani hukuk, toplum tarihiyle ilgili bilim dalları, insanın sorularını her biri 


kendi yöntemince, güya bütün insanlığın hayatının sorusunu yanıtlamakla çözüyorlar. 


Aynı şekilde, nasıl ki tecrübi bilimler alanında, kendine "Nasıl yaşamalıyım?” sorusunu 
samimiyetle soran insan, soruya "Sonsuz evrendeki zaman ve birleşme imkânları bakımından 
sonsuz parçacıkları araştır ve sonra kendi hayatını anlayacaksın?" gibi verilen bir yanıtla tatmin 


olmadığı gibi, samimi bir insan şu yanıtla da yetinemez: 


“Başlangıcını ve sonunu hiç bilmediğimiz ve belki de en küçük parçacığını tanıdığımız bütün 


insanlığın hayatını araştırır, ozaman kendi hayatını kavrayacaksın!" 


Ve aynen tecrübi yarı bilimlerdeki gibi bu yarı bilimler de görevlerinden uzaklaştıkları ölçüde 


karanlık, belirsizlik, aptallık ve çelişki yönünden zengindirler. 


Dört Yaygın Çözüm 


Sonuç olarak bilimde bir yanıt bulamamıştım. Şimdi bu çözümü yaşamın içinde aramaya 
başladım, ümidim onu çevremdeki insanlarda bulmaktı. Ve böylece insanları gözlemeye 
koyuldum. Çevremde yaşayan benim gibi insanlar, beni çaresizliğe sürükleyen bu soruya karşı 
nasıl bir tavır takınıyorlardı acaba? Öğrenim ve hayat tarzlarıyla bana benzeyen insanların bu 


soruya yanıtları ne olabilirdi? 


Gördüm ki, benim çevremin insanları, içinde bulunduğumuz bu korkunç durumdan kurtulmak 


için dört çıkış yolu bulmuşlar. 


Birinci çıkış yolu, bilgisizlik yoluydu. Bu, hayatın bir belâ ve saçmalık olduğunu bilmemek ve 
kavramamaktan ibaretti. Bu grubun insanları -ki çoğu kadın ya da çok genç olanlar ya da çok 
saf erkeklerdi- Schopenhauer'u, Hz. Süleyman'ı, Buddha'yı rahatsız eden hayat sorusunu 
henüz kavramamışlardı. Onlar ne kendilerini bekleyen ejderhanın farkındalar, ne de 


tutamaklarını kemiren farelerin. 
Ve bal damlalarını yalayıp duruyorlar. 


Ama bal damlalarını ancak belli bir süre yalayabilirler: Herhangi bir şey dikkatlerini ejderhaya 
ve farelere çektiğinde, onların da yalamaları sona eriyor. Benim bu insanlardan bir şey öğ- 


renmem mümkün değil. Çünkü insan bildiği şeyi bilmeye son veremez. 


İkinci çıkış yolu, Epikürcü çıkış yoludur. Bu düşüncenin esası şudur: İnsan hayatın 
umutsuzluğunu bilse de onun sunduğu nimetleri tatmak, yani ejderhayı ve fareleri yadsıyarak, 


balı mümkün olduğunca iyice yalamak, hele iyice birikmişse... 


Hz. Süleyman bu yolu şöyle anlatır: "Bu yüzden insanın yeryüzündeki biricik zevki olan yeme- 
içme ve eğlenmeyi övmüşümdür. Bu, Allah'ın ona bağışladığı yaşam boyunca, çalışma 


sayesinde elde edilir”. 


Üçüncü çıkış yolu, güç ve enerjinin çıkış yoludur. Esası şudur: İnsan hayatın dert ve saçmalık 
olduğunu anladığında, onu yok etmelidir. Çok güçlü ve tutarlı insanlar bu şekilde hareket 
ediyorlar. Onlara oynanan oyunun bütün aptallığını kavradıklarında, ölülerin sahip oldukları 
şeyin yaşayanlarınkilerden daha değerli olduğunu ve en iyi şeyin var olmamak olduğunu 


kavrayınca, buna göre davranıyor ve bu aptalca şakaya birdenbire son veriyorlar. 


Bu son verişin araçları da bir sürü. Boyna bir ilmek, su, kalbe dayanan bir bıçak, trenler... 


Böyle davranan insanlar da gittikçe artıyor. Ve insanların büyük bir kısmı hayatlarının 
baharında, ruhsal güçleri gelişmenin zirvesindeyken ve kendileri aklı sarsan insan 


alışkanlıklarından çoğunu henüz benimsememişken yapıyor bunu. 


Ben bunun en onurlu çıkış yolu olduğunu kabul etmiştim ve böyle yapmak istiyordum. 


Dördüncü çıkış yolu ise zayıflık yoludur. Bunun esası da şudur: İnsan hayatın dert ve saçmalık 


olduğunu kavrar ama onu sürdürmeye son vermez, bundan bir şey çıkmayacağını bildiği hâlde. 
Bu grubun insanları bilirler ki, ölüm, yaşamdan daha iyidir. Ama onlar yanılgıya bir an önce son 
verip kendilerini öldürerek akıllıca davranma yetisine sahip olmadıklarından, sanki bir şeyler 


bekliyor gibi yaparlar. 


Bu, zayıflığın yoludur; çünkü eğer ben daha iyi olanı biliyorsam ve buna gücüm yetiyorsa neden 


kendimi daha iyi olana vermeyeyim? 


Ben işte bu gruba dâhilim. 


Benim grubumun insanları kendilerini o korkunç ikircikten farklı şekillerde kurtarıyorlardı. 


Aklımı ne kadar zorlarsam zorlayayım, bu dördüncünün yanında bir beşinci yol görmüyordum. 


Biz en liberallere ve en tahsillilere özgü olan, sözde değil, gerçekte de bize has olan bu delilikle 
çok uzun bir süre yaşadım. Ama ben, kendilerinin hiç de öyle bizim sandığımız gibi aptal 
olmadığını anlamayı bana öğreten, tüm gücüyle çalışan halka ve fizik sevgime borçluyum; ya 


da kanaatimin samimiyetine borçluyum. 


Yapabileceğim en iyi şeyin kendimi asmak olduğunu bilebilirdim artık. Oysa şimdi bütün 
varlığımda hissediyordum ki, ben eğer yaşamak ve yaşamın anlamını kavramak istiyorsam, bu 


anlamı, yaşamın anlamını yitirmiş ve kendini asmak isteyen insanlarda aramamalıydım. 


Bunu bulabilmek için yaşamış ve bugün de yaşayan ve kendi hayatları gibi bizimkini de 


canlandıran ve omuzlarında taşıyan milyarlarca insanda aramalıydım. 


Ölmüş ve yaşayan sayısız basit, cahil ve yoksul insana baktım ve bambaşka bir şey gördüm. 


Gördüm ki, milyarlarca ölmüş ve yaşayan bütün insanlar, pek az istisnasıyla, benim 
sınıflandırmama uymuyordu. Soruyu anlamayanlar olarak göremezdim onları; çünkü bu 


soruyu onlar soruyor ve son derece büyük bir açıklıkla cevaplıyorlardı. 


Epikürcü olarak da göremezdim onları. Çünkü hayatları zevklerden çok fedakârlıklar ve 
acılardan oluşuyordu. Hele aptalca, anlamsız bir yaşam süren insanlar olarak hiç göremezdim. 
Çünkü hayatlarındaki her davranış, hatta ölüm bile bir anlam taşıyordu. Ama kendini öldürmeyi 


en büyük kötülük sayıyorlardı. 


Bundan şu anlaşılıyordu: Bütün insanlık, yaşamın anlamı hakkında benim şimdiye dek 


tanımadığım ve küçümsediğim bir bilgiye sahipti. 
Peki ya sonuç?.. 
Akıl yoluyla elde edilen bilgi, yaşamı anlamlandıramıyor, hayatı dışlıyor. 


Ama milyarlarca insanın hayatına, bütün insanlığın hayatına verilen anlam, değersiz ve sözde 


bilgilere dayanmaktadır. 


Rasyonal Bilgi Sınırsızdır 


Durumum dehşet vericiydi. Biliyordum ki, akla dayalı bilgi yolunda hayatı inkârdan başka bir 


şey bulmam imkânsız. Ve bu ikincisi, hayatın inkârından daha az mümkündü. 
Akla dayalı bilgiden çıkan sonuç şuydu: Hayat bir belâdır ve insanlar bunu bilirler. 


Yaşamamak, insanların elindedir. Ama onlar yine de yaşadılar ve yaşıyorlar. Ben kendim de 
yaşamın anlamsız bir şey, bir belâ olduğunu çok iyi bilmeme karşın yaşadım. İnançtan çıkan 
sonuç şuydu: Yaşamın anlamını kavramak için kendimi akıldan kurtarmalıyım, hani bu anlam 


olmadan var olmayan akıldan. 
Ortaya çıkan bu çelişkilerle birlikte önümde iki yol açıldı: 


Ya benim akla yatkın dediğim şey benim düşündüğüm kadar akla yatkın değildi ya da bana 
saçma görünen şey düşündüğüm kadar saçma değildi! Böylece, akla dayalı bilginin 


gözlemlerinin ilerleyişini kontrol etmeye başladım. 


Akla dayalı bilginin gözlemlerinin ilerleyişinin neticesini kontrol ettiğimde de bunu tamamıyla 


doğru buldum. Hayatın bir hiç olduğu sonucu kaçınılmazdı; ben niçin yaşayayım? 


Bu demektir ki, benim yalnızca bir gölgeden ibaret, ölümlü yaşamımdan gerçeğe, ölümsüzlüğe 
dair ne çıkar? Bu ölümsüz dünyada benim ölümlü varlığımın manası nedir? Bu soruyu 


yanıtlandırmak için yaşamı incelemeye kalkışıyordum. 


Anlaşılacağı gibi, hayatın bütün sorularının yanıtları beni tatmin edemiyordu. Çünkü benim 
sorum ilk bakışta istediği kadar yalın görünsün, ölümlüyü ölümsüz yoluyla açıklamaya ya da 


tersine daveti kapsıyordu. 


Soruyordum: “Benim hayatımın zaman dışı, sebep dışı, mekân dışı anlamı nedir?” Ama yanıtım 


şu soruya oluyordu: “Hayatımın zamana bağlı, sebebe bağlı, mekâna bağlı anlamı nedir?" 
Uzun ve zahmetli bir düşünmeden sonra cevabım şu olmuştu: “Hiç!” 


Gözlemlerimde hep ölümlüyü ölümlüyle, ölümsüzü ölümsüzle kıyaslamıştım ve başka türlü de 
yapamazdım. Bu yüzden de vardığım sonuç gerektiği gibiydi: "Kuvvet kuvvettir, sonsuzluk 


sonsuzluktur, hiçlik de hiçliktir,” Zaten başka bir sonuç da çıkamazdı. 


Durum, matematiktekinin aynıydı: İnsan bir eşitliği çözdüğünü zannederken bir aynılık 


çözüyordu. Açıklamanın yolu doğrudur ama yanıt olarak: “aza” ya da “x—x” ya da “0-0” çıkar 


karşımıza. 
Yaşamın anlamı, soruya verdiği cevaplar, aynılıklardan başka bir şey değildir. 


Gerçekten de Descartes'ın yaptığı gibi, her şeyden ama her şeyden aşırı bir şüpheyle başlayan 
çok sıkı bir bilimsel araştırma, herhangi bir inançla kabul edilmiş bilgiyi reddeder ve aklın ve 
tecrübenin yasasına dayalı yepyeni bir yapı kurar. Hayatın sorusuna aldığı yanıt, benim aldığı- 


mın ta kendisidir, yani mutlak bir yanıt. 


Yalnız başlangıçta bilimin Schopenhauer'un ki gibi bir yanıtla pozitif bir yanıt verdiğine 


inanmıştım: "Yaşamın anlamı yoktur. O bir belâdır.” 


Ama meseleye daha çok yaklaştığımda gördüm ki, bu yanıt pozitif değildi, yalnızca benim 
hislerim onu böyle ifade etmişti. Ama bu cevaba Brahmanlardaki, Hz. Süleyman'ın ki, 
Schopenhauer'un ki gibi daha keskin bir anlam verilince, o zaman, bu yalnızca muğlak bir cevap 


ya da aynılık oluyor: 
Hayat hiçbir şeydir; “0-0” yani. 


Buna göre felsefi bir bilgi hiçbir şeyi reddetmez. Yanıtı, yalnızca bu problemi çözemeyeceğidir. 


Onun için yanıt, belirsiz yanıt olarak kalır. 


İman'ın Çözümü 


Ben bunu kavramış olduğumdan şunu da anlıyordum ki, akla dayalı bir bilgi içinde soruma yanıt 
aranamazdı ve akla dayalı bilgi aracılığıyla verilen yanıt, yalnızca şuna işaret etmekteydi: İnsan 
soruyu ancak başka bir biçimde sorarsa bir cevap alabilir; yani ölümlünün ölümsüze ilişkin 
sorusu gözleme sokulur ise. Aynı zamanda şunu da kavradım: İnancın verdiği cevaplar, istediği 
kadar mantıksız ve büyük olsunlar, her cevaba ölümlünün ölümsüzle ilişkisini sokmak 


yeteneğine sahiptir. 
Bu olmadan da bir yanıt olamaz. 


"Nasıl yapmalıyım?" sorusunu nasıl sorarsam sorayım, "Tanrı'nın yasasına göre" diye 


yanıtlıyorum. 
"Benim şimdiki hayatımdan ne çıkar?” “Sonsuz keder ya da sonsuz mutluluk.” 
“Ölümün mahvetmediği anlam nedir?” "Sonsuz olan Tanrı ile birleşmedir, cennettir.” 


Böylece, zorla şunu kabul etme durumuna gelmiş oldum: O zamana kadar bana göre biricik 
sayılan akla dayalı bilginin yanında, bütün insanlığın akıldışı bir başka bilgisi vardı, yani yaşama 
imkânı veren inanç. İnancın bütün akıldışılığı bence şimdiye kadar ne ise, öyle kaldı. Ama onu 
kabul etmek zorunda kaldım; çünkü yalnızca o, insanlığın hayat sorularına yanıt veriyor ve 


bunun sonucunda da yaşama imkânı sağlıyor. 


Akla dayalı bilgi beni yaşamın saçma bir şey olduğunu kabule götürmüştü; hayatım 


duraklamıştı ve ben onu yok etmek arzusuna kapılmıştım. 


İnsanlara bakıyordum, bütün insanlığa bakıyordum ve görüyordum ki, insanlar yaşıyorlardı ve 


yaşamın anlamını bildiklerini iddia ediyorlardı. 


Kendime bakıyordum: Ben yaşamın anlamını idrak edebildiğim sürece yaşıyordum. Diğer 


insanlara olduğu gibi bana da yaşamın anlamını ve yaşama imkânını veren, inançtı. 


Diğer ülkelerin insanlarına, çağdaşlarıma ve ölmüşlere baktığımda yine aynı şeyi görüyordum. 
İnsanlığın başlangıcından itibaren hayatın olduğu yerde, yaşama imkânını inanç veriyor ve 


inancın ana çizgileri her yerde hep bir ve aynı. 


İnanç hangi yanıtları verirse versin, bu yanıtları kime verirse versin ve hangi inanç olursa olsun, 


inancın her cevabı, insanın ölümlü varlığına ebediyet manası katıyor; yani acılarla, 


fedakârlıklarla ve ölümle yok olmayan bir anlam. 


Bu demektir ki, yaşamanın anlamı ve imkânı yalnızca inançta bulunabilir. 


EYER FAR ZA e er aa 


EE iğ 


“Hayatımız bir tatmin arayışıdır. 
Sağlık, servet, cinsel aşk, şöhret, şeref, güç gibi 
vücudun isteklerini tatmin eden fiziksel mutluluklar 
vardır. 
Tüm bu tatminler; 

bizim kontrolümüzün dışındadır, 

her an ölümle elimizden alınabilir ve 

herkes tarafından erişilebilir değillerdir. 


Ancak başka bir tatmin türü vardır: 
» Maneviyat, başkalarına duyulan sevgi; 
» herzaman kontrolümüzdedir, 
« ölümle elimizden alınamaz ve sevgiyle ölebiliriz, 
herkes için erişilebilir olduğu gibi, bunun için ne 


kadar çok insan yaşarsa o kadar çok sevinç 


olacaktır.” 


“En iyi bildiğimiz şeyin en az anladığımız şey olması 


garip değil mi? 


Veya daha doğrusu, hakkında hiçbir şey anlamadığımız 


şey, en iyi bildiğimiz şeydir: 


Ruhumuz.” 


“Hayatı izah etmek için kendimizdeki hayatın anlamını bilmeksizin, dıştaki 
hayat biçimleri üzerinde incelemelerde bulunmak, elimizde bir merkez 


yokken daire çizmeye çalışmak gibidir. 


Daireyi çizebilmek için elimizde merkez kabul edilen sabit bir nokta 


olmalıdır. 


Yoksa, ortada bir merkez yokken, çizilen hangi şekil olursa olsun hiçbir 


zaman daire adını alamaz. ” 


Hayat Üzerine Düşünceler 


HAYATIN ANLAMI 


Bir gün çok zengin bir adam oğlunu yanına alarak, insanların ne kadar fakir 


olabileceğini göstermek için onu bir köye götürdü. 

Çok fakir bir ailenin evinde bir gün bir gece geçirdiler. 
Şehre dönerken baba oğluna sordu: 

“Yolculuğumuzu nasıl buldun?” 

“Çok güzeldi babacığım” diye cevap verdi oğlu. 
“İnsanların ne kadar fakir olabileceğini gördün değil mi?” 
“Evet.” 

“Peki, ne öğrendin?” 

“Şunu gördüm” dedi oğlu: 

“Bizim evde bir köpeğimiz, onların dört köpeği var. 


Bizim evde bahçenin yarısına gelen bir havuzumuz var, onların kilometrelerce 


uzunluğunda dereleri var. 

Bizim bahçede ithal lambalarımız, onların yıldızları var. 

Bizim taraçamız ön bahçeye kadar, onlarınki ise ufka kadar uzanıyor.” 

Ufaklık konuşurken, babası şaşkınlıktan tek kelime bile edemedi. Ve çocuk ekledi: 


“Ne kadar fakir olduğumuzu gösterdiğin için, teşekkür ederim babacığım!” 


Hayatın Anlamı 


Düşünme Zamanı 


Ep MİL, 


Tolstoy'un özeleştiri niteliğindeki itiraflarından sonra şu sorular üzerinde düşünelim: 
Tolstoy “inanç”, “iman” ve “vahiy” i nasıl ayırt ediyor? 
Tolstoy neden kişi “önce“ imanı "tanımlamalı" sonra da “Tanrı'yı tanımlamalı; inancı 
Tanrıdan hareketle tanımlamalı diyor? 
Tolstoy, etrafındaki insanların “hayatın anlamı nedir?” sorusunu dört farklı şekilde 
cevapladıklarını gözlemledi. Kısaca bu dört yolu tarif edin. Bu dört yoldan birinden farklı 
bir yaklaşımı olan birini tanıyor musunuz? 
Abraham Joshua Heschel'in “God in Search of Man” (Tanrı İnsanı Arıyor) adlı kitabından 
alıntılanan aşağıdaki parçayı dikkatle okuyarak Tolstoy'un Felsefe ve Din anlayışı ile 
karşılaştırın: 
“Teoloji dogmalarla, felsefe ise problemlerle başlar. Felsefe önce 
problemi görür, teolojinin ise önceden cevabı vardır. 
Bununla birlikte, başka önemli bir farkı göz ardı etmemeliyiz. Felsefenin 
dinin sorunları ile özdeş olmayan sadece problemleri değildir; statüleri 
aynı değil. 
Felsefe, bir anlamda, başlangıcı olan anca sonu olmayan bir tür 
düşüncedir. İçinde, problemin farkında olmak tüm çözümleri geride 
bırakır. Cevapları kılık- değiştirmiş sorulardır; her yeni cevap yeni 


sorulara yol açar. Dinde ise cevabın gizemi tüm sorular üzerinde durur”. 


İleri Okumalar: 


Hayatın Anlamını sorgulayan ve Tolstoy'a ilgi duyanlar için konuya derinlemesine inilebilmesi 
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MEVLANA VE KONFÜÇYÜS- HAYATIN ANLAMI 


Dostum! 
Mevlâna ve Konfüçyüs Sufi, içinde bulunduğu şu anın dostudur. 


“Yarın” demek bizim yolumuz değildir. Mevlâna. 
HayatinAnlami 


Mutlu olmak şartıyla fakir olmak; arkadaşları 
tarafından sevilmek şartıyla da zengin olmak 
iyidir. Konfüçyüs 


BRAHIM ÖZDEMİR 


Bizler insan ırkının, nükleer savaş sonucu 
maddeten yok olmakla tehdit edildiği ve insan 
bireyinin, kendisine, diğer insanlara, tabiata ve 
emeğine gittikçe yabancılaştığı bir çağda yaşıyoruz. 
Mevlana'nın sevgi temelli felsefesi bir umut olabilir 
mi? Erich Fromm. Psikanalist, Sosyolog ve Filozof 


Konfüçyüsçülük nasıl insan olunduğunun 
öğrenilmesidir. Prof. Dr. Tu Weiming. Pekin 
Üniversitesi 


Tasavvuf geleneğinin büyük düşünürleri, insanların 
yönelmesi gereken yolu hatırlatırlar. Bunu 
erişilebilir ve ikna edici bir lisanla yaparlar. Bu 
ariflerin okuyucularının dikkatine sunmak istedikleri husus, sosyal sorunlar için sunulan 
çözümlerin insan olmanın ne anlama geldiği noktasını ıskaladığı gerçeğidir. Prof. Dr. Willliam 
Chitick, New York Devlet Üniversitesi. 


Mevlâna, yedi yüz yıl evvel dünyayı büyük bir kargaşalıktan kurtarmıştır. Günümüzde Avrupa'yı 
kurtaracak tek şey de onun eserleridir. Prof. Dr. Arthur J. Arberry, Şarkiyatçı 


Mevlâna'nın şiirlerinde kozmik yalnızlık, Allah'tan ve ilahi kaynaktan ayrılığın hüznü hâkim 
olduğu için bu kadar etkili olmaktadır. Karen Armstrong, Tanrı'nın Tarihi. 


Ancak unutmayalım; güneşin evimizi aydınlatabilmesi için perdelerimizi açmamız gerekiyor. Bizi 
sarmalaması için güneşe çıkmamız, kendimizi ona teslim etmemiz şart. Aynı şekilde, her türlü ön 
yargıyı bir kenara bırakarak insanlığın ve hayatın bu üstatlarını önce anlamaya, sonra da 
onlardan yararlanmaya çalışmalıyız. İbrahim Özdemir 


https://www.kitapyurdu.com/kitap/mevlana-ve-konfucyus-hayatin- 


anlami/566451.html&filter name-WC4WB0ObrahimtWC3W96zdemir 


ÇEVRE, İNSAN VE SORUMLULUKLARIMIZ — Felsefi ve Ahlaki Bir İnceleme 


Tabiat, Allah'ın yaratıcı kelimesinin sürekli 


ÇEVRE İNSAN VE olarak açık bir şekilde ifade ettiği oluşa ait 
, 


özellik vasıtasıyla sembolik varlığı andıran çok 
SORUMLU LUKLARIMIZ yönlü ve farklı formlar içinde kendisini sunar. 
-folseh ve ihloki Bir İnceleme- Prof. Dr. S. M. Nakib al-Attas, İslam 
Metafiziğine Giriş 


“Doğal çevre krizi yerküre için göğü feda 
ederek yerküreyi de yok olma tehlikesi içine 
atan insanların ruhlarındaki krizin dışa 
yansımasıdır.” 

Prof. Dr. 5. Hüseyin Nasr, George Washington 
Üniversitesi 


“Yeşil, tüm Müslümanlar için en kutsal renk. 
Allah'ın en bereketli ve en mükemmel planı 
olan doğaya atfedilen değerle birleşerek İslam 
dünyasında benzeri görülmemiş bir çevre 
hareketine zemin oluşturuyor.” 

Prof. Dr. Frederick Denny, Colorado 


a Üniversitesi 
dir © 
“Tüketim model ve davranışlarımızı 
değiştirmek zorundayız. İnsanlık kendini 
tanrılaştırmayı reddetmelidir. İnsan tabiata 
sahip olan bir tanrı değildir insan tabiatın bir parçasıdır.” 
M. Gorbaçov, SSCB Eski Başkanı 


İBRAHİM ÖZDEMİR 


“İnsanoğlunu maddi hırsın ilham ettiği teknolojinin sonuçlarından korumak için bütün dinlerin 
ve felsefelerin taraftarları arasında dünya çapında bir işbirliğine ihtiyacımız olduğunu 
sanıyorum.” Arnold Toynbee, Tarihçi-Düşünür. 


https://www.kitapyurdu.com/kitap/cevre-insan-ve- 


sorumluluklarimiz/564426.html&filter name-XC4XBObrahimtWC3W96zdemir 


İSLAM ÇEVRE AHLAKINDA MİZAN KAVRAMI 


İSLÂM ÇEVRE 
AHLÂKINDA 
'MİZAN” 
KAVRAMI 


EDİTÖR: İBRAHİM ÖZDEMİR 


— Daha Yaşanabilir Bir Dünya Bırakmak 


İklim değişikliğinin sebep olduğu olumsuzluklar 
hayatımızı etkilemeye ve şekillendirmeye devam 
ediyor. BM Hükümetler Arası İklim Değişikliği 
Panelinde (IPCC) çalışan bilim insanları, ittifakla 
iklim değişikliğine insan faaliyetlerinin ve yaşam 
biçiminin etki ettiğini söylüyorlar. Her yedi yılda 
bir yayınladıkları bilimsel raporlarla hükümetleri 
ve insanları uyarıyorlar. 


Bir grup "Müslüman Çevreci" olarak biz de bu 
süreçte sorumluluğumuzu üstlendik. İlk önce 
2015 yılında, "Paris İklim Değişikliği Taraflar 
Konferansı" öncesinde İstanbul'da iki günlük bir 
sempozyum düzenledik. Müslüman çevreciler 
yanında, diğer din ve inançlarda çevrecileri de 
davet ettik. 


"İslâm iklim Değişikliği 

Deklarasyonu”nu Oo hazırladık oOve dünyaya 
duyurduk. Daha sonra "al-Mizan: Dünya Çevre 
Sözleşmesi”ni hazırladık. 


Bu kitap 23 Şubat 2022 tarihinde Üsküdar 
Üniversitesinde yapılan İslâm Düşüncesinde 


"Mizan" Kavramı Çalıştayı'na sunulan tebliğlerden oluşuyor. Yazarlar, kendilerine yöneltilen 
sorular ve yapılan katkılar ışığında tebliğlerini yeniden gözden geçirdiler ve son hâlini verdiler. 
Bu mütevazı çalışmanın bu niteliğiyle İslâm Düşüncesinde "Mizan" kavramıyla ilgili bir öncü 
çalışma olmasını; bunu yenilerinin takip etmesini umut ediyoruz. Allah'ın belirli bir mizan, denge, 
ahenk ve uyumla yarattığı; mizanın korunması ve sürdürülmesinin sorumluluğunu insana verdiğini 


asla unutmamalıyız. 


https://www.kitapyurdu.com/kitap/islam-cevre-ahlakinda-mizan- 


kavrami/650654.html&filter name-WC4XBObrahim*-WC3W96zdemir 


AŞKTA VE YARATICILIKTA YENİDEN DOĞUŞ- Mevlânâ Celâleddin Rümi'nin Kişilik 


Çözümlemesi 


AŞKTA VE 
YARATICILIKTA 
YENİDEN DOĞUŞ 


A. REZA ARASTEH 


Sipariş:https: 


İnsan sevgisi merkezinde bir yaşam süren 
Mevlânâ, hoşgörünün ve tevazuunun 
temsilcisidir. Şair ve mutasavvıflığı yanında insan 
doğası konusunda da derin bir anlayışa sahiptir. 


Aşkın gücüne ve mahiyetine ulaşmaya çalışan 
Mevlânâ, gerçek aşkın, ruhun en içteki kısmı 
harekete geçirildiğinde anlam kazandığının 
farkına vardı. 


Âlemin kopyası olan insanın sadece duyulardan 
meydana gelmediğini, ruh beden bütünlüğüyle 
düşünüldüğünde içinde cevherler barındırdığını 
keşfetti. 


Psikanaliz ve insan doğasıyla ilgili çeşitli 
çalışmalar yapan A. Reza Arasteh bu eserde, 
insan benliğinin evrensel bir bütünlüğe ulaşarak 
huzura ereceği düşüncesinden hareketle 
Mevlânâ'nın hayatını ele almıştır. 


dogus/423978.html&filter name-WXC4XBObrahim*WC3X96zdemir 


KÜRESELLEŞME VE AHLAK- Bediüzzaman'ın Gözüyle 


VE AHLÂK 


YAN MARKMAM 8 IBRAMIM ÖZDEMİR 


Amerikan değerlerinin tüm dünyaya empoze 
edilmesi anlamında olumsuz bir küreselleşmenin 
yerkürede hâkim hale getirildiği bir gerçektir. Bu 
hâkim küreselleşme söylemi, İslam”ı ve 


Müslümanları radikal, siyasi, şiddet yanlısı gibi 
kalıplar içerisine hapsetmeye ve olumsuz değer 
yargıları içeren etiketlerle nitelemeye meyillidir. 


Seçkin bir makaleler derlemesi niteliğinde olan 
elinizdeki kitap ise, son dönem İslam 
mütefekkirlerinden Said Nursi'nin, yukarıda 
çizilen çerçeveden çok farklı ve zengin düşünce 
dünyasında bir keşfe çıkmaktadır. 


Nursi'nin mesajının evrensel karakteri sebebiyle 
okuyucu kitapta, İslam alimleri ile Hıristiyan ve 
Yahudi bilim adamlarını, İslam'ın tabiatı ve Said 
Nursi'nin tefekkürü üzerinde söyleşirken 
bulacaktır. 


Kitaptaki konular, “etik” ve “küreselleşme” 
etrafında gruplandırılmıştır. Bu iki konuyu uygun 
bir şekilde ele almak için müspet / şiddet karşıtı 


hareket ve modernite konularıyla ilgili de makaleler yer almaktadır. Her bölüm Said Nursi'nin 
düşüncelerini belirli bir bakış açısından hareketle ele almaktadır. 


https://www.kitapyurdu.com/kitap/bediuzzamanin-gozuyle-kuresellesme-ve- 


ahlak/607242.html&filter name-XC4XB0Obrahim*-WC3X96zdemir 


MATERYALİST BİR DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN ÖTESİNDE — Genişletilmiş bir Bilime Doğru 


Bugün dünyaya bilim ve onun büyük 
ölçüde incelenmemiş felsefi varsayımları 
hâkimdir. 


Bu varsayımlar insanların özgür iradeden 

: yoksun ve amaçsız bir evrende yaşayan 
iy Materyalist karmaşık biyolojik makineler olduğu 

Bir Dünya Görüşünün şeklindeki mekanik ve materyalist bir 


“Ötesinde dünya görüşü ile ilişkilidir. 
8 Genişlerilmiy Bir Bilime Doğru 


vg 


Galileo Komisyonu Raporu, konuyu 
kamuoyunun gündemine taşımaya ve 
bilimin kapsamını, artık madde ve fiziksel 
gerçekliğe ilişkin modası geçmiş bir 
görüşle sınırlandırılmaması için 
genişletmenin yollarını bulmaya 
çalışmaktadır. Ayrıca dikkate değer insan 
tecrübelerinin, özellikle de bilincin, 
beynin ötesine geçebileceğini gösteren 
kanıtlarının keşfedilebilir ve makul 
olduğunu göstermeye çalışmaktadır. 


“Bütün bu indirgemeci program- bu akılsız materyalizm, tüm soruların cevabı 

olarak 'madde' denilen bir şeye olan bu inanç- gerçekten bilim değildir. O sadece 

bir imge, bir mit, bir vizyon, muazzam bir inanç hareketidir ve her zaman 

da öyle olmuştur. 

Karl Popper'ın dediği gibi, bu, fiziksel araştırma yöntemlerine sınırsız bir güvene 

dayanan “vaat edilen materyalizm'dir ve gelecek açıklamalarının bir teklifidir. 

Mümkün olan tüm sorulara cevap verebilecek şekilde yeniden tasarlanan 

'madde'ye olan genel bir inançtır. 

Bu inanç, eldeki iş için herhangi bir uygunluktan çok, bilimin geçmiş ihtişamından 

beslendi. Gerçekte olan ise, tüm sorular fiziksel sorular değildir veya fiziksel 

cevaplara yararlı bir şekilde sığdırılamaz.” Prof. Mary Midgley (1919-2018) 
https://www.kitapyurdu.com/kitap/materyalist-bir-dunya-gorusunun- 


otesinde/650655.html&filter name-WC4XBObrahim*-WC3X96zdemir 


Yabancı Dillerdeki Kitapları 


THE ETHICAL DIMENSION OF HUMAN ATTITUDE TOWARDS NATURE: A Muslim 
Perspective. 


İnsanın doğaya karşı tutumunun ahlaki boyutu, 
geçmişte olduğu gibi günümüzün de en 
tartışmalı sorunlarından biri. 


İbrahim Özdemir, çevre sorunlarının ahlaki ve 
metafizik boyutlarının farkında olarak, insan- 
doğa ilişkisinin sonuçlarını ve sadece doğayı 
değil, insanın kendi varlığını ve geleceğini de 
nasıl tehdit ettiğini ortaya koyuyor. 


İbrahim Özdemir sadece şu sorulara cevaplar 
aramıyor: 


"Doğa insan tarafından nasıl algılanıyor ve nasıl 
ele alınıyor?"; 


"İnsanlığın doğayla nasıl bir ilişkisi var?”"; 


"İnsanın yeryüzündeki geleceği ve gelecek 
nesillerin geleceği ne olacak?" sorularına cevap 
aramakla kalmıyor, aynı zamanda insan-doğa 
ilişkisi meselesini İslami bir perspektiften 
incelemeye çalışıyor. 


rl perspective/111611. html&filter namexXC4WBObrahimtWC396zdemir 


RUMI AND CONFUCIUS ON MEANING OF LIFE 


Dostum! 
Sufi, içinde bulunduğu şu anın dostudur. 
“Yarın” demek bizim yolumuz değildir. Mevlâna. 


Rumi and Confucius 


on Meaning of Life 


Mutlu olmak şartıyla fakir olmak; arkadaşları tarafından 
göle sevilmek şartıyla da zengin olmak iyidir. Konfüçyüs 

Bizler insan ırkının, nükleer savaş sonucu maddeten yok 
olmakla tehdit edildiği ve insan bireyinin, kendisine, diğer 
insanlara, tabiata ve emeğine gittikçe yabancılaştığı bir 
çağda yaşıyoruz. Mevlana'nın sevgi temelli felsefesi bir 
umut olabilir mi? Erich Fromm. Psikanalist, Sosyolog ve 
Filozof 


Konfüçyüsçülük nasıl insan olunduğunun 
öğrenilmesidir. Prof. Dr. Tu Weiming. Pekin Üniversitesi 


Tasavvuf geleneğinin büyük düşünürleri, insanların 
yönelmesi gereken yolu hatırlatırlar. Bunu erişilebilir ve 
ikna edici bir lisanla yaparlar. Bu ariflerin okuyucularının dikkatine sunmak istedikleri husus, 
sosyal sorunlar için sunulan çözümlerin insan olmanın ne anlama geldiği noktasını ıskaladığı 
gerçeğidir. Prof. Dr. Willliam Chitick, New York Devlet Üniversitesi. 


Mevlâna, yedi yüz yıl evvel dünyayı büyük bir kargaşalıktan kurtarmıştır. Günümüzde Avrupa'yı 
kurtaracak tek şey de onun eserleridir. Prof. Dr. Arthur J. Arberry, Şarkiyatçı 


Mevlâna'nın şiirlerinde kozmik yalnızlık, Allah'tan ve ilahi kaynaktan ayrılığın hüznü hâkim 
olduğu için bu kadar etkili olmaktadır. Karen Armstrong, Tanrı'nın Tarihi. 


Ancak unutmayalım; güneşin evimizi aydınlatabilmesi için perdelerimizi açmamız gerekiyor. Bizi 
sarmalaması için güneşe çıkmamız, kendimizi ona teslim etmemiz şart. Aynı şekilde, her türlü ön 
yargıyı bir kenara bırakarak insanlığın ve hayatın bu üstatlarını önce anlamaya, sonra da 
onlardan yararlanmaya çalışmalıyız. İbrahim Özdemir 
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